
Profielschets Protestantse 
Gemeente Heino  
Wie wij zijn  
De Protestantse Gemeente Heino, met haar kerkgebouw de Nicolaaskerk, staat letterlijk en 
figuurlijk midden in het dorp en wil een kerk in het hart van de samenleving zijn. Onze 
gemeente omvat Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem en kenmerkt zich door openheid, 
gastvrijheid en betrokkenheid bij mensen binnen én buiten de gemeenschap. 

We zijn een gemeente met een rijke traditie, waarin we vertrouwd en herkenbaar kerk-zijn 
belangrijk vinden. Hoewel we niet bekend staan als een experimentele gemeente, staan we 
open voor nieuwe vormen en ideeën die passen bij onze identiteit en die ons helpen geloof 
en gemeenschap op een eigentijdse manier vorm te geven. Onze gemeente heeft een 
sterke betrokkenheid van oudere leden, maar we zien gelukkig ook jonge gezinnen die zich 
verbonden voelen. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om jongeren en jonge gezinnen een 
blijvende plek te geven binnen onze gemeente. Vrijwilligers spelen een grote rol in het 
gemeentewerk en vormen de ruggengraat van onze activiteiten. De gemeenteleden voelen 
zich op verschillende manieren verbonden met Jezus Christus en laten zich inspireren door 
de Bijbel, die ons uitdaagt tot geloof, hoop en liefde. 

Onze kernwaarden 
● Vertrouwen: We vertrouwen op God als onze levensbron en op de weg die Jezus is 

gegaan. Zijn weg is een weg van bevrijding, liefde en gerechtigheid. 
● Verbinden: In navolging van Jezus doorbreken wij grenzen en sluiten wij niemand uit. 

We zoeken actief samenwerking met andere kerken en maatschappelijke 
organisaties in ons dorp en de regio. 

● Vernieuwen: We zoeken naar eigentijdse vormen en taal om ons geloof uit te 
drukken en zoeken wegen om liefde en gerechtigheid vorm te geven in onze 
samenleving. 

Onze visie 
Wij zijn een gemeenschap die geworteld is in de Bijbel en de protestantse traditie, maar die 
tegelijkertijd openstaat voor nieuwe inzichten en ontmoetingen. We bewegen ons tussen 
zoeken en zeker weten en we steken graag onze handen uit onze mouwen onder het motto: 
Je bent wat je doet en je mag zijn wie je bent! 



Waar wij zijn 
Onze gemeente bevindt zich in Heino, een groeiend dorp met ruim 7.000 inwoners, gelegen 
tussen Zwolle en Raalte. Heino heeft een kleinschalig en gemoedelijk karakter met een 
levendig dorpscentrum, waarin winkels, horeca en voorzieningen samenkomen. Ook zijn er 
scholen, een treinstation en sportclubs. Het dorp is omgeven door een groen landschap met 
landgoederen en boerderijen, wat zorgt voor een prettige leefomgeving. Het is prettig wonen 
in ons dorp en een wens voor huisvesting via de kerk is voor ons bespreekbaar.  

Wat wij doen   
Kerkdiensten & vieringen.  Elke zondag komen we samen in de Nicolaaskerk. Onze 
diensten zijn toegankelijk en gastvrij, zowel voor trouwe kerkgangers als voor wie af en toe 
eens binnenloopt. We zoeken naar inspirerende en eigentijdse manieren om vieringen vorm 
te geven. Naast de reguliere kerkdiensten organiseren we bijvoorbeeld oecumenische 
vieringen, themadiensten en speciale diensten voor doelgroepen   

Pastoraat & omzien naar elkaar: wij geloven dat omzien naar elkaar een kernwaarde is van 
het kerk-zijn. Onze ouderlingen en wijkmedewerkers zorgen ervoor dat niemand in de 
gemeente uit het zicht raakt. Door wijkteams is er een netwerk van zorg en verbondenheid 
in de verschillende dorpsdelen. Ouderen worden ondersteund via het Kerkelijk Contact 
Ouderen (KCO), met bezoekwerk en activiteiten. In de toren van onze kerk bevindt zich een 
stiltekapel, die dagelijks openstaat voor wie een moment van rust zoekt. Hier kan een 
kaarsje worden opgestoken of een gebed worden opgeschreven in het voorbedenboek. 

Diaconaat & maatschappelijke betrokkenheid. Onze diaconie is er voor wie hulp nodig heeft, 
dichtbij en ver weg. Onze gemeente zet zich in voor: praktische hulp, diaconale activiteiten 
in verbinding met het dorp (kerstpakketten, gezamenlijke maaltijden, stichting Timulazu).  
Maar ook werelddiaconaat, waarbij we collectes houden en projecten steunen om armoede 
en onrecht te bestrijden. We werken samen met lokale en internationale organisaties om 
recht en barmhartigheid handen en voeten te geven. Ook thema’s als inclusieve 
samenleving en duurzaamheid zijn bij ons steeds belangrijker, zoals blijkt uit het 
lidmaatschap van Wijdekerk en Groene Kerk.  

Onze toekomst 
We willen een kerk zijn die met vertrouwen de toekomst in gaat, waarin mensen zich 
gehoord en gezien voelen. Wij erkennen ook dat onze ledenaantallen dalen, maar we zijn 
overtuigd van de kracht van de boodschap van geloof, hoop en liefde en we blijven zoeken 
naar manieren om onze gemeente vorm te geven in een veranderende wereld. We blijven 
vernieuwend en verbindend werken, zodat we ook in de toekomst een bron van inspiratie en 
ontmoeting kunnen zijn voor Heino en omstreken. 
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